
RAADSELS EN RAADSELSPROOKJES.

Dames en Heeren, Leden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde.

Waarschijnlijk zal meer dan een uwer zich verwon-

jerd hebben over het onderwerp mijner voordracht; mis-
schien is deze of gene zelfs eenigszins ontstemd dat ik

het waag van eene vergadering als deze de aandacht te

vragen voor iets zoo kinderachtigs als raadsels. Immers

raadsels behooren tegenwoordig in de kinderkamer thuis,
en Ouderen, voor zoover zij er zich nog mee afgeven,

jloen dat bijna uitsluitend ten gerieve van kinderen. Toch

meen ik dat ik-niet te kort doe aan de waardigheid

van onze Maatschappij indien ik hier voor eenige opmer-

kingen over raadsels uwe belangstelling vraag.

Om u geen oogenblik in onzekerheid te laten over

welk soort van raadsels ik wilde spreken, kondigde ik

als mijn onderwerp aan: raadsels en raadselsprookjes.
Gij hadt anders eens de verwachting mogen koesteren

jat ik uwe aandacht zou vestigen op een der vele pro-


