
DE

STANDVASTIGE LIEFDE

VAN

ALEXIS EN ALINE.

W aarom toch, ouders; wreed van zinnen,

Stuit gj hun trouw?

Gi hadt zoo hartljk hen zien minnen,

Als man en vrouw:

Er fteekt in goud en adelbrieven

Geen rijkdom, neen!

Er is geen fchat voor zielsgelieven

Dan liefde alleen.
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