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De blonde Nanngj, vol van vunr,.
Vergat haar pligt in ’t groenend dal,

En baarde, in ’t aaklig winteruur,
Een knaapjen in den runder tal.

„ Red, red mi, zuster! hulp en raad!
„ Bewaar uw bloed voor fchimp en fmaad;

„ Verberg mij met mön zuigeling .. +”

„ Neen!” zei de zuster, „ neen!” en ging.

De blonde Nannj, bloo en mat,

Den boezem en de hairen los;

Sloop angftig, langs een duifter pad,

Naar de 5zerfmeltergj in ’t bosch
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