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WILDE JAGER.

De roof- en Rhijngraaf fchreeuwde en blies:
» Op, knapen! op! te paard , te voet!”
Zijn klepper vloog met laid gebriaséh;
Daar vliegt en volgt zijn breede ftoet,
En [tuift en [tort zich, wild ‘en wakker,

Door hei en haag en air en akker.

De zondagochtend kleurt den grond

En [chittert op' den torentop ;

Het klokgeklep rolt om en rond

En roept het volk ter hoogmis op;
En 't lofgezang der vrome korén

Laat plegtig zich door d’omtrek hooren.




