
RIDDER TOGGENBURG.

” Ridder, trouwe zusterliefde

„ Draag ik u in ’t hart;

„ Vorder miöj geen’ andre liefde:

„ Haar genot is fmart;

» Rustig wil ik u zien naken,

„ Rustig u zien gaan;

„ ’k Wil uw heimlijk zuchten flaken,

„ Ridder, niet. verflaan.”*

En met [fprakelooze ontroering,

Hoort hä ’t wreed befuit;
Klemt ze in de armen met vervoering:

Vliegt hare oogen uit;
Taal


