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Een jonge tuinman kweekte teeder
Een roosje, dat zijn bloembed droeg;
Behoedde 't wel voor buijig weder,

En gaf het warmte en vocht genoeg.

" Was zeldzaam [choon, en frisch ontloken,
TEn menig had en kocht het graag:
,» Het is voorlang mij reeds beflproken”

Was elk belcheid op elke vraag.

Nu pluke hij "t eindlijk van den [tengel ,
En laat er me& maar ’t landhuis gaan,
En de eedle vrouw , een jeugdige engel,
Nam zelf het bloempje lagchende aan.
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